
Liturgie zondagavond 26 november 2023, Ichthuskerk Alblasserdam, 18.00 uur. 
 

Voorganger: ds. M.C. van Pelt, Gouda. 
Organist: dhr. Evert Simons. 

 

 
 
Inleidend orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Lied 461: 1,2,3,4 ‘O hoogte en diepte, loof nu God’ (LvdK 1973) 
 
1   O hoogt' en diepte, looft nu God 
 aanbidt zijn heiligheid! 
 Zijn woord werd nimmer nog gepeild, 
 zijn weg is majesteit. 
 
2   O wondre liefd', o wijsheid Gods, 
 toen zond' ons 't licht benam, 
 hebt Gij 't verlossend pad gebaand: 
 een tweede Adam kwam. 
 
3   De liefde is zo wijs en goed: 
 wat eens in Adam viel, 
 ons menselijke vlees en bloed, 
 wordt leven weer en ziel. 
 
4   Ja, meer dan ziel en leven zijn 
 gegund aan bloed en vlees: 
 God-zelf zal in ons wezen zijn, 
 zijn ademende Geest! 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 122: 1,3 
 
1   Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
 toen men mij zeide: "Gord u aan 
 om naar des Heren huis te gaan! 
 Kom ga met ons en doe als wij! 
 Jeruzalem, dat ik bemin, 
 wij treden uwe poorten in, 
 u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
 Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
 wel saamgevoegd en welgebouwd, 
 o schone stede, die wij groeten. 
 
3   Bidt heil toe aan dit Vredesoord; 
 dat die u mint bevredigd zij, 
 dat vrede in uw wallen zij, 
 gezegend zij uw muur en poort! 
 Jeruzalem, dat ik bemin, 
 wij treden uwe poorten in 
 om u met vrede te ontmoeten! 
 Om al mijn broeders binnen u, 
 om 's Heren tempel wil ik u, 
 o stad van God, met vrede groeten. 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen: Lied 252: 1,3,4 ‘Wat zijn de goede vruchten’ (LvdK 1973) 
 
1   Wat zijn de goede vruchten, 
 die groeien aan de Geest? 
 De liefde en de vreugde, 
 de vrede allermeest, 
 geduld om te verdragen 
 en goedertierenheid, 
 geloof om veel te vragen, 
 te vragen honderd uit; 
 
3   En wie zijn ziel niet prijsgeeft 
 maar vasthoudt tot het eind, 
 wie zijn bestaan niet kruisigt, 
 hoezeer hij levend schijnt, 
 hij gaat voorgoed verloren, 
 het leven dat hij koos 
 is tevergeefs geboren 
 en eindigt vruchteloos. 
 
4   Maar wie zich door de hemel 
 laat helpen uit de droom, 
 die vindt de boom des levens, 
 de Messiaanse boom 



 en als hij zich laat enten 
 hier in dit aardse dal, 
 dan rijpt hij in de lente 
 tot hij vruchtdragen zal. 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Romeinen 5: 1 t/m 11 (HSV) 
 
Zingen: Lied 321: 1,2 ‘O Vader die uw woning sticht’ (LvdK 1973) 
 
1   O Vader die uw woning sticht 
 hoog in het ontoegank'lijk licht, 
 geef onze hand de zekerheid 
 om in de ontrouw van de tijd 
 een huis te bouwen dat gewaagt 
 van uw geduld dat alles draagt. 
 
2   O Christus die met al ons leed 
 het ware heiligdom betreedt, 
 Gij, grondsteen, door Godzelf gelegd, 
 van het gebouw van liefde en recht, 
 bouwoffer dat aan God behaagt, 
 wees fundament dat alles draagt. 
 
Preek: Leven in vrede met God, hoe gaat dat?  
 
Zingen: Lied 358: 1,2,3,6 ‘Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet’  
(LvdK 1973) 
 
1   Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
 wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
 verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
 maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 
 
2   Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
 het heilig feest van uw gedachtenis; 
 schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
 in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 
 
6   U wil ik danken, grote Levensvorst; 
 Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
 Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
 in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 
   
 
Dankgebed en voorbede en ‘Onze Vader’ 
 
 
 



Zingen: Psalm 103: 5 
 
Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
Zegen 
 
Uitleidend orgelspel 
 
  
  
 


