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Thema: ‘De daad van Jezus dood’ 
 
Welkom door kerkenraadslid 
 
Opwekking 407 
 
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 
De wereld zie die U hebt voortgebracht 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
Heel dit heelal, dat vol is van uw kracht 
 
Refrein: 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
Tot in de dood gegaan is als een Lam 
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
En aan het kruis mijn zonde op zich nam 
(Refrein) 
 
Als Christus komt met majesteit en luister, 
Brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
En zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! 
(Refrein) 
 



Stilte, votum en groet 
 
Aanvangstekst: Jesaja 53:10a Het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen 
 
Psalm 22:5,6 
 
5.Ik ben alleen als in een leeuwenkuil. 
Mijn oren zijn vervuld van hun gehuil, 
en waar ik opzie, staar ik in de muil 
van wilde dieren. 
Buffels van Basan, sterke jonge stieren, 
staan om mij heen, die met hun hoge hoornen 
en bliksemende ogen op mij toornen – 
ik ben alleen. 
  
6.Ik vloei daar heen, als water in het zand. 
Mijn vlees en been verloor zijn vast verband, 
mijn hart werd was, dat in mijn ingewand 
geen vorm bewaarde. 
Hebt Gij, o God, mij uit het stof der aarde 
eenmaal verhoogd, dat ik in ’t stof zou sterven? 
Mijn tong en keel zijn als gebroken scherven, 
mijn kracht verdroogt. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Gezang 182:1,3,6 
 
1.Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
  
3.Die gewillig waart ten dode, 
in het duister van de pijn 
U ten offer hebt geboden, 
hoe verlaten moet Gij zijn, 
troosteloos aan ’t kruis gehangen 
opdat wij uw troost ontvangen. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
  
 
 
 
 



6.Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 
Gebed 
 
Lezen: Genesis 22:1-14; Romeinen 5:1-11 
 
Uit de belijdenis van de kerk 
HC Zondag 16 
 
40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? 
Omdat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze 
zonden voldaan kon worden dan door de dood van Gods Zoon 
 
41. Waarom werd Hij begraven? 
Om daarmee te laten zien dat Hij werkelijk gestorven was 
 
Gezang 179:3,5,7 
 
3.O Man van Smart, dat ieder voor U kniel’! 
Gij droegt aldus de krankheid onzer ziel: 
’t was onze last die op uw schouders viel; 
ons overtreden 
heeft U verwond; om de ongerechtigheden 
door ons begaan, 
zijt Ge in dit leed gekomen; 
de straf, die ons de vrede toe doet stromen, 
die naamt Gij aan. 
  
5.Gelijk een lam, dat stil ter slachtbank gaat, 
gelijk een schaap zich zwijgend scheren laat, 
zo deedt Ge uw mond niet open onder ’t kwaad, 
U overkomen. 
God heeft U uit het oordeel weggenomen, 
toen Ge elke toog 
zijns bekers had gedronken, 
en ’t zondig volk gerechtigheid geschonken 
in ’s Heren oog. 
  
7.O Heiland, dus gefolterd voor mijn kwaad! 
O Heil’ge, om mijn schande dus gesmaad! 
Wat spruit er uit uw graf een heerlijk zaad 
van eeuwig leven! 
Hoe veler ziel werd U van God gegeven 



voor de eeuwigheid, 
om de eeuw’ge eer te delen, 
U, die U tot een offer gaaft voor velen, 
bij Hem bereid! 
 
Verkondiging, 
  
Tekst Romeinen 5:8 
 

God bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is 
toen wij nog zondaars waren 

 
Thema: ‘De daad van Jezus dood’ 
 

1. realiteit 
2. reden 
3. rendement 

 
Na punt 2: DNP 124 
 
1. Was er geen hulp gekomen van de HEER, 
– blijf, Israël, dit zeggen keer op keer – 
was Hij voor ons niet in de bres gaan staan, 
dan hadden wij geen hoop, geen toekomst meer; 
dan zouden wij ten onder zijn gegaan. 
 
2. Zonder Gods hulp was er een ramp gebeurd, 
dan hadden vijanden ons wreed verscheurd, 
dan werd hun stroom van woede onze dood; 
het woeste water had ons meegesleurd. 
Maar, prijs de HEER, Hij redde uit de nood! 
 
3. Wij vluchtten uit de val die was gezet, 
zoals een vogel vrijkomt uit een net. 
Het net ging stuk en wij zijn losgeraakt. 
In naam van Hem, de HEER, zijn wij gered; 
Hij helpt ons, Hij die alles heeft gemaakt. 
 
Dankgebed 
 
Gezang 440 
 
1.Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 
De dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan, 
als aard' en hemel ondergaan.  
 



2.Het is het eeuwige erbarmen, 
dat mijn besef te boven gaat, 
Het zijn de liefdevolle armen, 
het is Zijn hart, dat openstaat. 
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft 
die Hem het hart gebroken heeft.  
 
3.O afgrond, waarin alle zonden 
verzinken en niet meer bestaan! 
O diep geheim van Christus' wonden, 
het oordeel is te niet gedaan! 
O Heer, uw bloed roept voor altijd: 
barmhartigheid, barmhartigheid!  
 
4.Daarop wil ik gelovig bouwen 
getroost, wat mij ook wedervaart 
mij aan Gods vaderhart vertrouwen 
wanneer mijn zonde mij bezwaart 
Steeds vind ik daar opnieuw bereid 
oneindige barmhartigheid 
 
Zegen 
 
  
 
    


