
Liturgie zondagmorgen 26 november 2023, Eeuwigheidszondag; Ichthuskerk 
Alblasserdam, 09.30 uur. 

 
Voorganger: ds. Michiel van Heijningen. 

Organist: dhr. Martin de Jong. 
 

 
 
 

Binnenkomst kerkenraad 

Luisterlied: Sela, de mensen die we missen 

Welkom door kerkenraadslid 

Psalm 126:2 uit de nieuwe psalmberijming 

2. HEER, help ons en sta ons weer bij; 
herstel ons land en keer het tij. 
Wil, als een beek in de woestijn, 
ook ditmaal levensreddend zijn. 
Wie huilen moet als hij gaat zaaien, 
zal juichen bij het koren maaien. 
In tranen ging hij weg van huis, 
blij komt hij met de oogst weer thuis. 

Stilte, votum en groet 

Aanvangstekst: Psalm 96:11 dan zullen alle bomen van het woud vrolijk zingen 

Gezang 103 

1   De heiligen, ons voorgegaan, 
 hebben hier niets verworven, 
 maar zijn aan 't einde van hun baan 
 als vreemdeling gestorven. 



 Maar zij geloofden dat Gods hand 
 die hen tot daar geleid had 
 in 't beter, hemels vaderland 
 een stad voor hen bereid had. 
 Geprezen zij zijn naam! 
 Hij deed hen veilig gaan! 
 Komt, zingen wij tesaam 
 met alle heiligen! 
 
2   Zij trokken uit als Abraham, 
 door God de Heer geroepen 
 zonder te weten waar hij kwam, 
 om 't land van God te zoeken. 
 Zij zijn gestorven in zijn naam 
 en hebben niets geweten 
 dan dat Hij had gezegd: Ik schaam 
 mij niet uw God te heten. 
 Geprezen zij zijn naam! 
 Hij deed hen veilig gaan! 
 Komt, zingen wij tesaam 
 met alle heiligen! 
 
3   Die van de aarde vrijgekocht 
 nu rusten van hun werken, 
 zij spreken en getuigen nog 
 om ons geloof te sterken, 
 dat wij omgeven door de wolk 
 de weg ten einde lopen, 
 een met het heilig trekkend volk 
 in liefde en in hope. 
 Geprezen zij zijn naam! 
 Hij doet ons veilig gaan! 
 Komt, zingen wij tesaam 
 met alle heiligen! 

Lezing geboden van God 

Psalm 17:7 

7   O blij vooruitzicht dat mij streelt, 
 ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, 
 U in gerechtigheid aanschouwen, 
 verzadigd met uw goddelijk beeld. 

Gedicht 

Herdenking overleden gemeenteleden      

Moment van stilte 



Gezang 109:1,5 

1   Hoor een heilig koor van stemmen, 
 staande aan de glazen zee, 
 halleluja, halleluja, 
 God zij glorie, zingen zijn. 
 Menigten die geen kan tellen, 
 als de sterren in hun glans, 
 psalmen zingend, palmen dragend, 
 in de hemel is een dans. 
 
5   Nu omstraalt hen licht des hemels 
 en de levensbron ontspringt 
 waar zij juichen U ter ere 
 waar hun koor uw glorie zingt. 
 Vrede is hun deel voor immer, 
 liefde is hun eeuwig recht, 
 alle waarheid zal het winnen 
 en het blinkt van uw gezicht. 

Gebed 

Lezen uit de Bijbel 

OT: Jesaja 55 

NT: Openbaring 22: 1-5 

Kinderlied: (schoollied van de maand) wij steken kaarsjes aan 

Wij steken kaarsjes aan 
Als tekens van de vrede 
Als kleine dankgebeden 
Dat alles hier beneden 
In vrede mag bestaan 
  
Wij steken kaarsjes aan 
Als tekens dat wij hopen 
Dat niets is vastgelopen 
Eens gaat het donker open 
En breekt de morgen aan 
  
Wij steken kaarsjes aan 
Als tekens van het kleine 
Geen lichtje zal verdwijnen 
Maar altijd blijven schijnen 
Als God met ons zal gaan 
  
 
 



Wij steken kaarsjes aan 
Als tekens van het leven 
Al is het maar voor even 
Om steeds weer door te geven 
Dat liefde blijft bestaan 

Verkondiging, tekst Jesaja 55:12b,13a 

Thema: zelfs de bomen zijn blij 

1. Stekelige situatie 
2. Puntige boodschap 
3. Prikkelvrij bestaan 

Na punt 2: Psalm 96:6 

6   In 't lied dat klinkt als Hij zal komen 
 zijn aard' en hemel opgenomen, 
 de zee herhaalt het duizendvoud 
 en door de stilte van het woud 
 weerklinkt het loflied van de bomen. 

Na amen: Psalm 98:3,4 

3   Laat heel de aard' een loflied wezen, 
 de psalmen gaan van mond tot mond. 
 De naam des Heren wordt geprezen, 
 lofzangen gaan de wereld rond. 
 Hosanna voor de grote Koning, 
 verhef, bazuin, uw stem van goud, 
 de Heer heeft onder ons zijn woning, 
 de Heer die bij ons intocht houdt. 
 
4   Laat alle zeeën, alle landen 
 Hem prijzen met een blij geluid. 
 Rivieren klappen in de handen, 
 de bergen jubelen het uit. 
 Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
 Hij komt, o volken weest verblijd, 
 Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
 zijn heil en zijn gerechtigheid. 

Dankgebed 

Opwekking 148 Gods volk wordt uitgeleid 

Gods volk wordt uitgeleid 
Zij gaat met vreugde voort 
En de bergen en heuv'len 
Juichen rondom haar 



Alles zingt erbij 
Zelfs de bomen zijn blij 
En zij klappen voor hun God 
 
En de bomen in het veld 
Zullen klappen voor Hem 
En de bomen in het veld 
Zullen klappen voor Hem 
En de bomen in het veld 
Zullen klappen voor Hem 
En wij gaan vrolijk voort 
 
Gods volk wordt uitgeleid 
Zij gaat met vreugde voort 
En de bergen en heuv'len 
Juichen rondom haar 
Alles zingt erbij 
Zelfs de bomen zijn blij 
En zij klappen voor hun God 
 
En de bomen in het veld 
Zullen klappen voor Hem 
En de bomen in het veld 
Zullen klappen voor Hem 
En de bomen in het veld 
Zullen klappen voor Hem 
En wij gaan vrolijk voort 
 
En de bomen in het veld 
Zullen klappen voor Hem 
En de bomen in het veld 
Zullen klappen voor Hem 
En de bomen in het veld 
Zullen klappen voor Hem 
En wij gaan vrolijk voort 

Zegen 

 


